
In memoriam : Jean Pierre Verleysen

Lid van HC de Bollekes van 1996 tot 2009

Veel te vroeg hebben wij afscheid 
moeten nemen van "De Witten". 
Een man van weinig woorden maar 
met het hart op de juiste plaats. 
Een echte clubman die meehielp bij 
de oprichting van onze hengelclub. 

Hij was geen groot hengelkampioen maar dat was voor hem niet belangrijk. 
Erbij zijn was het belangrijkste en het gebeurde dan ook uiterst zelden dat 
hij een wedstrijd miste. 

Indien de handen uit de mouwen moesten gestoken worden kon je altijd op 
Jean Pierre rekenen. Het aantal keren dat hij op een eetfestijn als 
frietenbakker fungeerde zijn niet te tellen. Zelfs toen zijn ziekte hem al 
begon parten te spelen bleef hij steeds paraat om een handje toe te steken. 
Wij danken hem hiervoor.

Via deze weg willen wij ook onze steun betuigen aan Marleen, Tina en hun 
familie.

"Witten, wij zullen je missen man".

HC De Bollekes


